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INTERVIEW MET EEN 

SCHIEDAMSE SCOUT: 

MAAIKE BROUWER

Wie met de 33-jarige Maaike Brouwer over haar 
passie praat, wil er ook meteen bij: de scouting. 
Maaike heeft niet alleen haar vriendenkring te 
danken aan de scouting, maar ook haar man. 
‘Dat stoffige imago klopt van geen kanten, met 
elkaar hebben we ontzettend veel plezier. Je 
leert op en leuke manier vaardigheden die je 
later in je leven goed van pas komen. En die je 
een beter mens maken!’

Maaike werkt als leerkracht en gedragsspecialist op 

de Sint Willibrordusschool. Daarnaast is ze trainer 

en mede eigenaar van het trainings- en coaching 

bedrijf: ‘In-Je-Element’. Bij scoutinggroep  

Franciscus Lodewijk is ze praktijkbegeleider; ze 

bewaakt de kwaliteit van het spel en begeleidt  

de leidinggevenden in de groep. 

De meeste mensen denken bij scouting aan een 

korte broek met lange sokken en liedjes zingen 

rondom een kampvuur. Maar wat is ‘scouting’ nou 

eigenlijk? De grondlegger is de Britse luitenant-

generaal Baden-Powell. In 1907 vond het eerste 

scoutingkamp voor jongens plaats, een spelkamp 

op basis van het militair verkennen van een terrein. 

Tegenwoordig is scouting een internationale jeugd-

organisatie met 38 miljoen leden (jongens en 

meisjes van 5 tot 21 jaar) verspreid over 

160 landen. 

De meeste mensen denken bij 

scouting aan een korte broek met 

lange sokken en liedjes zingen  

rondom een kampvuur

Maaike: ‘Dat militaristische is er al lang vanaf. En 

de korte broek met lange sokken ook, bij ons draag 

je gewoon een spijkerbroek en een scoutingblouse 

of T-shirt. Scouting is vooral uitdagend: je leert er 

samenwerken en doet er sociale vaardigheden op. 

Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren 

waardoor je steeds zelfstandiger wordt. Veel activi-

teiten zijn in de natuur, zoals levend Stratego, het 

dierengeluidenspel, kamperen en speurtochten.’ 

‘Je doet van alles: batikken, 

mountainbiken, met een vlot de 

rivier afdrijven maar ook een diner 

samenstellen en bereiden.’ 

Maar de groep van Maaike is ook in de stad te 

vinden: ‘Wij zitten in een prachtig monumentaal 

pand aan de Lange Haven. Scouting is voor ieder-

een, je vindt altijd aansluiting op jouw niveau. 

Wat er zo fijn aan is, is dat er geen beroep wordt 

gedaan op vaardigheden waar je op school op wordt 

beoordeeld. Ook gaan we elk jaar op kamp. Voor de 

kinderen die dat niet kunnen betalen, vinden we 

altijd een oplossing zodat ze toch meekunnen.’

Maaike zit vanaf haar 14e bij de scouting. ‘We 

deden van alles: batikken, mountainbiken, met een 

vlot de rivier afdrijven maar ook een diner samen-

stellen en bereiden. Als groep bepaal je zelf wat je 

doet en leer je hoe je dat moet regelen. Maar na-

tuurlijk leer je ook een kampvuur maken en knopen 

leggen. Die heb je nodig als je bijvoorbeeld een vlot 

wilt maken.’ 

Trots laat Maaike haar trouwring zien: ‘Een platte 

knoop. Mijn man was begeleider toen ik een jaar of 

16 was. Hij ging trouwen, kreeg twee kinderen en 

verhuisde naar een andere stad. Elf jaar later, na 

zijn scheiding kwam hij terug naar Schiedam. En 

toen sloeg de vlam over! Een paar jaar geleden zijn 

we getrouwd en kregen we samen nog twee kinde-

ren. Onze jongste is nog te klein, maar de rest van 

het gezin is natuurlijk lid van scouting. Binnen onze 

groep zijn veel vriendschappen ontstaan. Je maakt 

er vrienden voor het leven!’

HTTP://SCOUTINGSCHIEDAM.NL
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‘JE LEERT OP EN LEUKE 

MANIER VAARDIGHEDEN 

DIE JE LATER IN JE LEVEN 

GOED VAN PAS KOMEN.’


