IK KOM UIT...
S’DAM ZUID

JENARQO VOSHOL is elf jaar en woont in de
Gorzen, in Schiedam Zuid. Je kan er lekker
spelen en veel verschillende dingen doen.
| Beetje fietsen en skaten. Er zijn twee skate-
) | parkjes waar ik veel ben. En bijna iedereen
| kent elkaar in onze wijk. Dat is ook leuk.’

Natuurlijk komt Jenaro ook regelmatig in de
binnenstad. ‘Ik vind het centrum mooi, er staan

E
veel mooie beelden zoals Proosje. Het is er ook
wel druk, maar dat vind ik leuk want stil is ook
niet fijn. In het weekend doe ik er boodschap-
pen met mijn ouders en dan wandelen we een
rondje. Daarna geef ik altijd een muntje aan de

orgelman.’

Jenarao’s grote passie is trommelen. ‘Ik speel
bij de Jeugd Rijnmond Band en ons gebouw

zit aan de Lange Nieuwstraat. We hebben vaak
optredens in het centrum. Bijvoorbeeld met

de bevrijdingstaptoe of Rondje Schiedam, dan
lopen we door de stad en laten we zien wat we
kunnen. We maken niet alleen muziek maar
lopen ook een mars of doen showpasjes. Mijn
grote droom is om nog een keer op te treden in
het Theater aan de Schie’

[ —

Jenaro zit sinds 2013 bij de band. ‘Maar ik
trommel al heel mijn leven, ik ben gebaren
met een trommelstok in mijn hand. Ik krijg er
heel veel energie van. Als ik een rotdag heh,
hoef ik maar even te trommelen en mijn dag is
weer gemaakt! Thuis speel ik elke dag wel twee
of drie uur. Als ik een dag niet heb geoefend,
komen de buren vragen of ik ziek ben!’

Schiedam volgens Jenaro: ‘Voetballen met
mijn vader op de Maasboulevard. En boten
kijken in de zon vanaf het terras van het
Beren-restaurant!’
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