Sebaslisan Nieuwenhuizen, 22 jaar, ging op een wel heel nare manier de
dienst uit. Hieronder zijn verhaal.

den revalideren kon ik opeens
mijn benen weer bewegen. Dat
was een emotioneel moment.
Ik kan nu kleine stukjes met
mijn krukken lopen, maar ik
ben de rest van mijn leven
afhankelijk van de rolstoel.
Dat vind ik niet erg, mijn
bovenlichaam doet het nog.
Het belangrijkste is dat ik
zelfstandig ben en mezelf kan
redden. In september begin ik
bij het Cios, een 3-jarige
sportopleiding. Daarmee kan
ik in de gezondheidszorg
werken.

Defensie heeft veel voor mij
gedaan, onder andere de aan-
passingen in huis en de rolstoel
betaald. De USZO neemt dat
nu over. Via de USZO is alles
op zich goed geregeld maar je
moet er flink achter aan zitten.
Mijn moeder is nu met hen aan
het praten over die opleiding.
Zij willen alleen het eerste jaar
vergoeden.

Ik heb een mooie diensttijd
gehad, alleen een beetje kort.
Ik baal ervan dat ik niet op
uitzending ben geweest.




