
> En dat doen ze dan ook volop. Niet 
over een villa met zwembad, maar over 
een kamer met keukenblok. Niet over 
een verblijf in het Hilton hotel, maar 
over een verblijfstatus. Dromen over 
zaken die voor veel van hun stadsgeno-
ten vanzelfsprekend zijn. Droom mee 
met verkopers Robert, Carla, Veronica 
en Fadi, op pagina 5, 11, 15 en 17.

En misschien worden hun dromen in 
2015 wel werkelijkheid. Straatnieuws 
gaat samen met de Haagse wethou-
der Karsten Klein (CDA, Zorg) en de 

Nachtmerrie?
“Op mijn vijftiende heeft mijn va-
der me op straat gezet. Ik heb toen 
bijna tien jaar buiten gelegen. Nu 
zit ik in de opvang, maar ik sta op 
de wachtlijst voor begeleid wonen.”

Waar droomde je als kind 
van?
“De Sterrenshow van Willem Ruis. 
Dat wilde ik ook: mensen entertai-
nen. Dat probeer ik nu ook te doen 
als ik de krant verkoop voor de 
deur van de Bijenkorf.”

Droomwens?
“Een eigen huis. Dat hoeft geen 
villa met zwembad te zijn. Ik ben 
al blij als ik een dak boven mijn 
hoofd heb, je moet wel realistisch 
blijven. Maar wel graag een huis 
in Den Haag. Want de mensen hier 
zijn net iets brutaler, je kunt met 
ze lachen.” 

Werkelijkheid? 
“Om je dromen te verwezenlijken, 
heb je andere mensen nodig. Maar 
als ik eenmaal een huis heb, dan 
kan ik verder. Ik wil ook graag een 
eigen programma bij een radiosta-
tion. En ik wil meedoen aan het 
televisieprogramma Utopia, om te 
laten zien dat daklozen heus wel 
willen werken en meedraaien in 
het systeem.” 

Droom voor 2015? 
“Mensen hebben vooroordelen 
over daklozen: dat we niet te 
vertrouwen zijn, de kantjes eraf 
lopen. Maar de meeste daklozen 
kiezen niet voor dit leven, het zijn 
ook maar mensen, dit kan ieder-
een gebeuren. Dus doe gewoon 
normaal tegen dak- en thuislozen. 
Zeg goedemorgen terug, maakt 
een praatje, negeer me niet. Daar 
droom ik van.”

Rotterdamse wethouder Maarten 
Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, 
Armoedebestrijding) kijken of de ver-
kopers hun dromen kunnen realiseren. 
Niet door de portemonnee te trekken, 
maar door ze te ondersteunen. Samen 
kijken wat de mogelijkheden zijn en 
dan zélf de stappen zetten. Je kunt 
iemand die honger heeft een vis geven, 
maar je kunt hem ook leren vissen. En 
dat is precies wat we voor ogen heb-
ben. In het nieuwe jaar berichten we u 
in Straatnieuws wat er van terecht is 
gekomen.
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Een eigen huis, goedgevulde kledingkast, flitsende 
loopbaan, respect van anderen. Het ontbreekt de  
verkopers van Straatnieuws aan nogal wat. Maar 
dromen kan altijd. tekst Hester Heite/Floor de Booys  foto's Henriëtte Guest / Diana Mosterd

Robert heeft meerdere dromen, maar helemaal bovenaan zijn wensenlijstje 
staat toch wel ‘een eigen huis, waarin ik gelukkig kan worden’.  
tekst Hester Heite  foto Henriëtte Guest  illustratie Cristina Martins

 
     

Robert

Veronica
Carla

Fadi

     ‘Een eigen huis, 
   waarin ik gelukkig 
       kan worden’Robert Donkers (33)

Standplaats:
Bijenkorf, ingang Wagenstraat, Den Haag
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Dagdroom je wel eens?
“Ik heb geen tijd om te dromen! Ik 
ben constant bezig. Lekker mijn 
krantjes verkopen. Je kan me vinden 
op de Nieuwe Binnenweg. Bij café 
Rotown of de Coop supermarkt. Ik 
loop lekker heen en weer, ik kan niet 
stil staan. Ik draag ook mijn gedich-
ten voor op straat om een centje bij 
te verdienen.”

Waar droomde je als kind van?
“Ik kom uit een groot gezin. Ik 
droomde ervan dat mijn familie 
altijd bij elkaar zou blijven. Maar dat 
liep anders.”

Wat is je grote droom?
“Een eigen plekje, een eigen huis. Al 
is het maar een eigen kamer. Wat 
zou dat mooi zijn. Ik ben nu bezig 
met dat voor elkaar te krijgen. De 
Nico Adriaan Stichting doet goed 
werk, maar ik droom ervan dat ik 
het zonder hen doe. Een clean leven.” 

Wat is het eerste wat je gaat 
doen in je droomhuis?
“Lekker koken! Heerlijk funchi met 
kidneybonen. Funchi is een maisge-
recht. Mijn vader is Antilliaans, ik 
hou heel erg van het Antilliaanse 
eten. Maar mijn keuken is wel netjes 
hè, alle potten en pannen staan 
netjes in de kastjes!”
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ben een heilige word coach

...en waarschijnlijk al ja-
ren dood

  Wil je coach worden van 
een VMBO-leerling  
en heb je een jaar lang  
één uur per week over? 

Kijk dan snel op
www.centrum1622.nl 
of bel 070 356 01 54 
voor meer informatie. 

Coach of Heilige?
Ikverricht wonderen maak wel eens fouten

Advertentie

Carla van Rooij (46)
Standplaats:
Binnenweg Rotterdam

Carla heeft eigenlijk geen tijd om te dagdromen, ze is constant bezig. Met het 
verkopen van Straatnieuws, het voordragen van gedichten, schilderen, tekenen 
of dansen. Maar ondertussen is ze bezig haar droom te verwezenlijken. 
tekst Suzanne Stam  foto Diana Mosterd  illustratie Rik Buter

'Lekker koken! 
Heerlijk funchi met 

kidneybonen'

Zorgcoaches
  met

 lef
•	 Voel je je aangetrokken tot een uitdagende klus?
•	 Kun je goed tegen luchtjes?
•	 �Geef je om mensen, ook met een aparte 

levensstijl?
•	 Ben je goed in contact leggen en luisteren?
•	 Kun je mensen stimuleren en motiveren?
•	 Sta je stevig en zelfbewust in je schoenen?
•	 Houd je van zelfstandig werken?
•	 Ben je ongeveer 4 uur per week beschikbaar?

Dan is werken bij ‘Over de Drempel’ iets voor jou!
Vrijwilligers van Over de Drempel begeleiden mensen in 
vervuilde en vereenzaamde situaties om hun leefsituatie te 
verbeteren.

'Over de Drempel' is een maatjesproject van Stek - srichting 
voor stad en kerk - en de GGD Haaglanden. Zij zorgen voor 
professionele ondersteuning. Je krijgt een introductietraining, 
onkostenvergoeding en bent verzekerd.

Jaarlijks hebben we een studiedag, een uitje en een 
etentje. We werken met een enthousiaste groep vrijwilligers, 
die elkaar steunen en met elkaar meedenken in de 
intervisiebijeenkomsten.

Voor meer informatie:
Jan Grotendorst - Coördinator 
T	 070 318 16 16
E	 jgrotendorst@stekdenhaag.nl 
W	 www.stekdenhaag.nl



Boze droom?
“Ik ben al 24 jaar illegaal in 
Nederland. Mijn broer is in de 
jaren tachtig ontvoerd door de 
Syrische geheime dienst. Mijn 
moeder wilde niet dat mij dat ook 
zou overkomen en zei dat ik weg 
moest gaan. Uiteindelijk ben ik 
hier in Rotterdam terecht geko-
men. Sindsdien ben ik Rotterdam 
niet uit geweest en heb ik mijn 
moeder nooit meer gezien.” 

Wakker worden?
“Ik heb een kamer en krijg zak-
geld. Dat wordt betaald door de 
gemeente. Ik snap niet hoe dat kan 
als ze vinden dat ik illegaal ben. 
Ik vind het niet eerlijk, ik ben al 
zo lang hier, ik doe niets verkeerd. 
Toch word ik vaak opgepakt door 
de politie. Na een uur laten ze me 
weer gaan omdat het volgens hen 
te duur is om me vast te houden. 
Ik zou willen dat de politiek wak-
ker wordt. Dit is geen leven.”

Werkelijkheid?
“De werkelijkheid is nep, de rege-
ring kijkt weg als ze iets verkeerds 
zien. Maar de werkelijkheid is ook 
dat ik veel vaste klanten heb die 
mij waarderen. Soms trakteren ze 
me en gaan we koffie drinken. Of 
ze nodigen me bij hen thuis uit. 
Een stel is naar Gouda verhuisd. 
Af en toe bellen ze me om te vra-
gen hoe het gaat. En als ze in de 
stad zijn, gaan we een hapje eten.”

Droom?
“Mijn droom is dat ik de juiste 
papieren krijg en Nederlands 
burger word. In januari is er weer 
een zitting. Ik wil heel graag niet 
meer illegaal meer zijn. Dan kan 
ik hier een bestaan opbouwen. En 
dan kan ik eindelijk mijn moeder 
opzoeken. Ik denk dat we elkaar 
niet meer herkennen. Ik zou op 
vakantie kunnen. Mijn derde 
droom is om te gaan studeren, 
maatschappelijk werk. Ik wil graag 
anderen helpen.”
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In de prehistorie tekenden onze voorouders op rotsen en 
in grotten; de moderne mens laat boodschappen achter 
op muren, stoeptegels en wc-deuren. Fotograaf Mylène 
Siegers legt de meest bijzondere stadse straatteksten vast. 

Waar: Insulindestraat - hoek Gordelweg in Rotterdam
Tijdstip: 11.03 uur
Datum: 28 november 2104

De oostenwind trotserend liep ik de straat af waarvan de naam mij een warm gevoel gaf. Niet op zoek naar mijn wortels, maar 
naar een lekkere Rotterdamse recht voor zijn raap Straattekst. Net toen ik het op wilde geven trof ik onder de Hofbogen dit 
bijzondere kunstwerkje aan. Een houtgravure? In ieder geval poëzie in Rotterdam!

Wilt u reageren op deze straattekst of andere straatteksten onder de aandacht brengen, mail redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Fadi heeft al heel lang dezelfde drie dromen: Nederlands burger worden, 
zijn moeder zien en studeren. tekst Suzanne Stam  foto Diana Mosterd  illustratie Melle de Boer

Voetbal moet

Nog niet zo lang geleden hielden de 
bewoners van het schilderachtige 
Haagse Sweelinckplein een 
voetbalplek tegen die op hun 
plein moest komen in het groene 
middenstuk. Kijkgroen, noemden 
ze dat, en voetballen moest maar 
ergens anders. Op zo'n mooi plein 
passen geen snotjongens (uit andere 
straten misschien zelfs wel!), die het 
zorgvuldig aangelegde groen zouden 
kunnen omploegen. De bewoners 
wilden museaal groen voor hun 
huis. Om naar te kijken. Over het 
hoofd ziend, dat hun wijk zo stenig 
is dat kinderen nergens even een 
balletje kunt trappen. En dat er wél 
plek is, naast het groen, voor een 
parkeerterreintje voor zo'n 25 auto's. 
Wat het zwaarst is, moet het zwaarste 
wegen. Vanuit hun perspectief. 
Kijkgroen leek me typisch 'Haags'. 
Totdat ik hier in Rotterdam in 
Charlois een zelf in elkaar geknutseld 
'Verboden te voetballen'-verkeersbord 
zag hangen achter het raam van 
een woning. Wat is dat nou voor 
een verbod: niet voetballen. Welke 
zuurpruim bedenkt dat? Om er 
vervolgens de Caran d'Achedoos bij te 
pakken en zich eens lekker met zijn 
artistieke hobby uit te leven. En als 
je tekening af is, haal je de gelende 
vetplant uit de vensterbank en plakt 
dat malle verbodsbord tegen de ruit. 
Vetplant er weer voor, klaar is Kees.
Ik hoop dat niemand zich iets 
aantrekt van dat malle bord in 
Charlois, of de hekjes rondom het 
kijkgroen van het Sweelinckplein, 
waar je overheen moet om een 
balletje te kunnen trappen. Voetbal 
moet. Het is lekker om te sporten, 
je voelt je er beter bij. In je lijf en in 
je hoofd. De openbare ruimte in de 
stad kan maar beter 'voetbalproof' 
worden ingericht. Er kan in Charlois 
en op het Sweelinckplein niet genoeg 
gevoetbald worden. Door jongens 
en door meisjes, trouwens, het is 
onder meisjes de snelst groeiende 
sport. Dus lees voor 'snotjongens' ook 
'snotmeisjes'.

HAGENEES
in ROTTERDAM

'Nederlands burger 
worden, mijn moeder 

zien en studeren'Fadi Shahrour (44)
Standplaats:
Albert Heijn Lijnbaan & Doelen, Rotterdam
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